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Dag beste Eurek@-ers 

Ziehier onze Eurek@-nieuwsflits van OKTOBER 2025 met dit keer de volgende 

onderwerpen : 

1. Herfsttocht in Grote-Spouwen op 18 oktober 2025 

2. Resterend Eurek@ jaarprogramma voor 2025 

3. Hernieuwing lidmaatschap voor 2026 

4. Clubkledij Eurek@ 

5. Promotochten voor onze Eurek@-leden 

6. Eurek@-ers doen de Hagelandse 101 + 5 

7. Verslag van onze wandel 5-daagse in Waldesch (Duiitsland) 

8. Kerstwandeling 2025 

 

 

1. HERFSTTOCHT in Grote-Spouwen op ZATERDAG 18 OKTOBER 2025 : 

Op dit ogenblik starten we al met de organisatie van onze Herfsttocht van zaterdag 18 oktober die 

traditiegetrouw vertrekt vanuit zaal “Blondeswinning” – Sapstraat 27 in Grote-Spouwen. 

Voor deze editie van de Herfsttocht voorziet onze 

routebouwer een gevarieerd aanbod aan routes, zodat 

zowel de recreatieve wandelaar als de doorwinterde 

stapper aan zijn trekken komt. Onze uitpijlers zorgen 

zoals steeds voor duidelijke bewegwijzering. Vergeet 

zeker niet je wandelschoenen aan te trekken, want de 

paden kunnen door de herfstbuien wat modderig zijn.  

Er zijn twee lussen gepland, een van respectievelijk 7, 9 

en 12 km. Die gaat naar het Riemstse kerkdorp 

Membruggen en het natuurgebied ’de Beemd’. 

De andere lus met mogelijke afstanden 4,6 ,8, 10 en 12 

km doet het hoogst gelegen dorp van Bilzen-Hoeselt, n.l. 

Rosmeer, aan. Afstanden van deze lus, 4, 6, 8, 10 of 12 

km. Alle afstanden van lus 1 en lus 2 zijn 

combineerbaar. 

Ontdek de velden en bossen rondom Grote-Spouwen 

die stilaan in hun prachtige herfsttooi worden 

omgetoverd, met vele mooie kleurschakeringen en 

misschien ook vele paddenstoelen. 

En na afloop wacht er naar wens een lekkere pint, koffie of vlaai. 
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Beste Eurek@-ers, wij rekenen echt op jullie steun aan onze, neen 
jullie eigen club en hopen daarom dat heel wat clubleden en 
andere wandelaars de weg naar Grote-Spouwen zullen vinden en 
dat we jullie allen zoveel mogelijk mogen verwelkomen aan onze 
inschrijftafels.  

Tot dan in de Blondeswinning. 

 

2. EUREK@ JAARPROGRAMMA 2025 : 
 

Ziehier het Eurek@-programma voor de laatste 3 maanden van 2025. 
 

• 04.10.2025 : Promotocht Eurek@ voor de wandeling in Genenbos van de LummenseDalmatiërs 

• 18.10.2025 : Herfsttocht – zaal Blondeswinning - Grote-Spouwen 

• 26.10.2025 : Promotocht Eurek@ voor de Herfsttocht van Vitales in Hoeselt 

• 09.11.2025 : Spek- en Eierentocht Rijkhoven – P.C. Souwveld 

• 20.12.2025 : Kerstwandeling naar “Mechelen in den doenkel” (busuitstap) 
 

3. HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 2026  

Stilaan nadert weer het einde van het jaar en dat is traditiegetrouw ook de periode waarin jullie 

lidmaatschap van Eurek@ voor het jaar 2025 op zijn einde loopt. 

Voel jij je goed als lid van onze club en wil je ook voor 2026 nog lid blijven? 

Dat vinden wij fantastisch.  

Wij nodigen jullie dan ook uit om uiterlijk voor 31 december 2025 het 

lidgeld van 15,00 EUR/lid te storten op het rekeningnummer van Eurek@ 

BE29 9796 3611 2564 met vermelding van “jullie NAAM/NAMEN + 

lidgeld 2026” .                                 

Achteraf ontvangen jullie dan een “hernieuwingsbrief lidmaatschap 2026” alsmede het attest waarmee 

de tussenkomst van jullie ziekenfonds in de lidmaatschapskosten kan worden aangevraagd. 

 

4. EUREK@ - CLUBKLEDIJ : 
 
We stellen vast dat er steeds minder tot géén vraag meer is naar clubkledij. Toch blijven wij herhalen 
: toon dat je lid bent van Eurek@ en draag onze clubkleuren ! Waar je ook gaat wandelen herkennen 
andere clubleden je onmiddellijk. Vriendschappen zijn dan snel gesmeed. 
Clubkledij kan ook worden aangekocht met spaarkaarten. Iedere spaarkaart heeft een waarde van 
7,50 EUR.  
 
Deze exclusieve kledij is te bestellen/af te halen, nà telefonisch contact, bij 
Lieve SOUVERIJNS – Ijzerenweg 11 – 3730 Bilzen-Hoeselt – tel. 089/41.64.53. 
 
 

5. PROMOTOCHTEN voor onze EUREK@-leden : 
 

Zoals al vermeld in onze Nieuwsflits van September, biedt Eurek@ aan zijn leden 2 PROMOTOCHTEN 
aan, nl.  

• Op 04.10.2025 : Promotocht Eurek@ voor de wandeling in Genenbos van de Lummense 
Dalmatiërs. 

• Op 26.10.2025 : Promotocht Eurek@ voor de Herfsttocht van Vitales in Hoeselt. 

Alle deelnemende leden ontvangen een gratis inschrijving + twéé standaard-consumpties. 
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6. EUREK@-ers DOEN DE HAGELANDSE 101 + 5 km :  

Wij hebben onder onze leden toch écht straffe wandelaars hé. 

Na Dominique Manshoven en Patrick Vuurstaek die de 100 km “Dodentocht” van Bornem uitliepen, 
is er nu ook de straffe prestatie van Roland Meerten en Dimitri Brandt. Zij haalden de finish van de 
“Hagelandse 101 + 5” die plaatsvond op 5 en 6 september. 

 

De Hagelandse 101+5 is een wandelprestatietocht zonder 
wedstrijdelement waarbij 106 kilometer afgelegd moet 
worden binnen de 25 uur. Er is een minimum gemiddelde 
van 4,2 km/u en een maximum gemiddelde van 7 km/u 
opgesteld om het voor iedere deelnemer zo aangenaam 
mogelijk te maken. 

In 25 uur tijd 106 kilometer wandelen. Dat was de uitdaging 
voor de deelnemers aan de Hagelandse 101 dit weekend. 
Een recordaantal van ongeveer 4.000 mensen schreven 
zich in voor de twee afstanden, de 106 of de 60. De 
extreme tocht startte vrijdagavond aan Hal 5 in Leuven. Na 
een parcours langs onder meer de Orleanstoren in 
Aarschot, de basiliek van Scherpenheuvel en de 
Vlooybergtoren in Tielt-Winge kwamen de wandelaars dan 
opnieuw aan in Leuven. Moe maar voldaan. 

 

 

Hierbij een kort relaas van deze tocht, die wij, Roland Meerten en Dimitri Brandt, voor onze club 

Eurek@ uitgewandeld hebben.  

 

De Hagelandse 101 + 5, ook wel de “Hel van het Hageland” genoemd. 

 

Plots was het zover. Na maanden van intensieve voorbereiding stonden we toch enigszins 

zenuwachtig aan de startlijn van deze Hagelandse 106. De Hel zou nog komen, maar dat wisten we 

toen nog niet….. 

Om 21.05 gingen bijna 4000 deelnemers in Leuven gezamenlijk van start voor een tocht naar het 

onbekende. Het werd al snel duidelijk dat dit geen gemakkelijk tochtje zou worden.  

Nadat die grote groep wat uit elkaar gevallen was, bleven we met ons groepje van 4 samen over : 

Dimitri, Jeremy, Lies en ikzelf (Roland). De eerste 50 km gingen gezapig aan ons voorbij terwijl we 

honderduit met elkaar babbelden over van alles en nog wat. 

Na 54 km werd het Jeremy teveel en moest hij noodgedwongen opgeven. Toch blijft het een geweldige 

prestatie die hij geleverd heeft. Wij gingen dan maar met z’n drieën door, maar toen begonnen de 

hoogtemeters pas! En hoe! Is dit het Hageland of Heuvelland ??? 

Plots vertel je niet meer honderduit maar heb je al je adem en krachten nodig om iedere heuvel te 

beklimmen en iedere meter te overwinnen. Midden in de nacht !  

Bij elk volgend bevoorraadingspunt probeerden we genoeg drinken mee te nemen en trakteerden we 

onszelf op alle zoetigheid en fruit om toch maar op krachten te blijven.  

Bij het opkomen van de zon krijg je weer terug nieuwe energie, die echter al weer snel verloren gaat 

bij de volgende beklimming. Het moet wel gezegd dat je vanaf dan ook kon genieten van geweldige 

uitzichten en panorama’s in het ochtendgloren. 

Doorbijten, doorbijten… Vechtend tegen al je eigen demonen (en geloof me, ik heb er veel gezien), 

probeer je steeds maar weer naar de volgende post te wandelen totdat eindelijk die laatste rustpost 

daar is en je weet : vanaf nu is het nog maar 4 km !!! 
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Eindelijk, na de laatste 3.5 km kom je op de 

Victory-Lane waar je de laatste 500 meter 

aangemoedigd wordt door een enthoesiaste 

menigte. En dan zie je jouw geliefde familie 

die je, emotioneel kapot en huilend, in de 

armen valt en je laat je uitvoerig overladen 

met complimentjes en gelukwensen. 

 

Trots op onszelf en met de nodige blaren    

(ikzelf uiteindelijk 4) en pijnlijke voeten naar 

huis voor een deugddoende douche en een 

welverdiende en diepe slaap…….moe maar 

voldaan. 

 
Namens alle leden van Eurek@: een dikke Proficiat, Roland en Dimitri, voor jullie beider geweldige 
prestatie. Ook jullie zijn waardige ambassadeurs van onze wandelclub.   
 
 

7. Tussen Moezel en Rijn : verslag van onze 5-daagse wandelweek in 

Waldesch 

Van onze wandelende reporter ter plaatse : Guido. 

 

Dinsdag 23 september : om 12.00 verzamelen 15 Eureka’s in het Enjoyhotel König von Rom in 
Waldesch, een idyllisch dorpje tussen Moesel en Rijn, en kunnen onmiddellijk 
aanschuiven voor een lekkere lunch (rijst met een soort zigeunersaus). Om iets voor 
een wordt er gestart met de eerste wandeling, een verkenningstocht van 7,5 km 
zuidelijk doorheen Waldesch en de omliggende bossen. Het verloren zweet wordt 
bijgevuld in de pizzeria in het centrum van Waldesch en om 15.30 zijn we terug in het 
hotel want om 16.00 vertrekken wij opnieuw voor een dorpsverkenningstocht van 5 
kilometer met de hotelbazin als gids. Ferm, want halverwege trakteert zij op lekkere 
schnapps. ‘s Avonds om 18.00 worden wij verwend met een lekkere BBQ als 
avondmaal en de avond wordt afgesloten met gratis drank en live accordeonmuziek, 
gespeeld door de hotelkok Matthias. Het was een leuke avond.   
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Woensdag 24 september : na een lekker ontbijt starten we om 09.30 voor een wandeling doorheen 
de bossen naar Koblenz. Om 12.00 wordt het ’s morgens gemaakte lunchpakket verorberd aan het 

monument van de Rittersturz en een pintje wordt 
genuttigd op een terras met prachtig zicht op de Rijn. 
Daarna wandelen we langs de Deutsche Eck waar 
Moezel en Rijn samenvloeien en zo naar het 
busstation Löhr Center om met bus 621 terug naar 
het hotel te keren. We noteren vandaag bijna 18 Km. 
Na het avondeten is het Bingo tijd. Christiane heeft 
de eerste kien te pakken en mag als beloning 
morgen in de keuken helpen bij het avondeten, Nelly 
heeft de volle kaart en mag als prijs morgen de dans 
openen, want dan is het dansavond.  

Donderdag 25 september : vandaag wordt er slecht weer voorspeld en daarom vertrekken we al om 

09.30 voor een regenwandeling door de noordelijk gelegen bossen rond Waldesch. We arriveren 

rond 12.00 terug aan het hotel (met ongeveer 10 km op de teller) waar we ons lunchpakket binnen 

opeten. Om 13.00 vertrekken we met de gratis bus naar Koblenz voor een stadswandeling (3 km) en 

een lekker hapje en drankje bij Café Werrmann. ’s Avonds nà het avondeten is het dansavond met 

live muziek en zang. Er wordt maar weinig gedanst maar bij de polonaise staat de dansvloer plots 

vol. Daarna wordt er nog gekaart en Uno gespeeld tot het tijd is om te gaan slapen. 

Vrijdag 26 september : vandaag is Jos Brulmans jarig, hij wordt 74. Na de nodige wensen en 
kussen vertrekken we om 09.00 met de bus naar Koblenz Hauptbahnhof en dan met de trein 
(allemaal gratis) naar Oberlahnstein op de oostelijke Rijnoever. Van het station nog een vijftal km 
wandelen en dan bereiken we de Ruppertsklamm, een mooie en adembenemende klim van 
ongeveer een dikke uur door water en rotsen. Onze 
boterhammen eten we op in de Schutzhütte Ruppertsklamm en 
Willy heeft een fles schnaps mee gekregen van de hotelbaas en 
die lieten we ons welgevallen. Eenmaal terug in Oberlahnstein 
reizen we terug met de trein naar Koblenz. Hier genieten we 
nog van een pintje, een stukje koek of een cocktailtje om daarna 
met de bus terug te keren richting ons hotel. Vandaag noteren 
we zo een 14 tal wandelkilometers. De laatste avond krijgen we 
schnitzel met frieten, dat smaakt natuurlijk. Nog wat gezelschapsspelletjes spelen, wat voorbereiden 
voor morgen en dan de laatste maal slapen. 

Zaterdagmorgen 27 september : na het ontbijt worden de auto’s geladen en rijden we iets meer 
dan 100 kilometer om in het Naturpark “Gymnicher Mühle” bij 
Erftstadt (omgeving Kerpen) een mooie vlakke wandeling te 
maken van zo een 9 km. Na in het café wat gegeten en 
gedronken te hebben vertrekt iedereen tevreden naar huis 

 

 Slotsom : We vallen natuurlijk in herhaling maar het was weer een top wandelvakantie, we 
kijken al uit naar de volgende wandelvakantie in het voorjaar van 2026, hopelijk kunnen we 
dan weer met zijn allen genieten van nieuwe avonturen. 

Guido. 

Bedankt voor dit mooie verslag en foto’s Guido. Fijn dat jullie er met z’n allen van genoten hebben. 
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8. Eurek@’s Kerstwandeling van Zaterdag 20 december naar Mechelen : 
 

Naar jaarlijkse traditie plannen we ook dit jaar weer een Kerstwandeling. 

Met een luxueuze kerstslee rijden we naar Mechelen, waar wandelclub Opsinjoorke ons verwelkomt 

voor een wandeling en beleving van de kerstsfeer van “Mechelen in den doenkel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer : zaterdag 20 december 2025 

Vertrek : 14.00 aan de Kimpel, Eikenlaan in Bilzen wacht onze “Kerstslee” 

Terug : 21.30 vertrekken we in Mechelen 

Mechelen is dan ondergedompeld in een gezellige kerstsfeer en biedt een sfeervolle kerst- en 
eindejaarstocht langs en doorheen de verlichte historische binnenstad. Er Is een multiculturele 
kerstmarkt in het Klein-Begijnhof Bogaerd met randanimatie, je kan wandelen doorheen de smalle 
straten van het Groot-Begijnhof in kerstsfeer en vindt een levende kerststal op het binnenplein van 
brouwerij Het Anker.                        
Méér nieuws volgt in een volgende Nieuwsflits. 

 

 

Ziezo, dit was onze Nieuwsflits van Oktober. 

Heb jij nog vragen, opmerkingen of suggesties over een van deze onderwerpen of een vraag over iets 

anders? Contacteer mij dan via email eureka.secretariaat@telenet.be of via telefoon naar 

0496/59.79.20. 

 

Namens het Bestuursorgaan van wandelclub Eurek@ 

Gilbert 

Jullie secretaris 

mailto:eureka.secretariaat@telenet.be

